Luister goed naar de preek! Als je een woord
hoort, die hieronder staat, mag je dat woord

doorstrepen.

Hoeveel woorden heb jij gehoord? ...................
Jezus God IK BEN Mozes Vader
Heilig Egypte opdracht Israél Hemel
Struik Geloof | Waarheid Hoop Liefde
Woestijn Weg Horeb Leven Hulp
« ! , Watsnap je niet en ga je thuis vragen?
AN

EEXBOEKTE

NAaM: e

Exodus 3 en Johannes 14




Wat ziet Mozes in de woestijn? Teken de lijn tussen de
getallen.
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Wat was er zo toen Mozes dit zag?

Wat vertelde God aan Mozes?

Linkerpuzzel: Volg de weg
Bij iedere letter staat een cijfer. Zoveel letters moet je

terug of verder in het alfabeth. Welk woord staat er?

Rechterpuzzel: Verbind de letters
Volg de lijn en welk woord lees je?



